Lieve Willy

Op deze mooie lentedag staan we hier, door de exfreme
maatregelen, slechts met 15 rond jouw urne. En elk van
ons denkt wellicht, konden we vandaag maar het glas
heffen op jouw 70ste verjaardag, want feesten deed je
graag. Het mocht helaas niet zijn.

Maar we kennen jou niet enkel als levensgenieter, maar
ook als een joviale, vriendelijke, eenvoudige mens,

en niet in het minst als de immer aftente echtgenoot die,
optimistisch als hij was, vorig jaar in oktober, alhoewel
reeds zwaar ziek, nog de moed vond om meft z'n tweetjes
naar hun geliefd vakantieoord in Spanje te trekken.
Misschien besefte je foen nog niet dat het de laatste keer
Zou zijn.

Wij hier bijeen, en de velen die niet mochten aanwezig
zijn, zullen je missen maar ongetwijfeld met een grote
glimlach nog vaak aan je denken.

Vergeten zullen we jou nooit!
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Liefdevolle herinnering aan

De heer

Willy De Smedt

De familie dankt iedereen -
: I Echtgenoot van Jeannine Peters

voor de geboden steun,

° Willebroek op 16 april 1950
1t Mechelen op 8 april 2020

froostend woord of stil gebaar.
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