
Gaby, 

Om de twee dagen een verse kom soep. 

Wortelen, pompoen en prei fijn snijden. 

Aardappelen schillen, bloemkool in roosjes verdelen  

voor het middageten. 

Na elke maaltijd de vaat doen met een kop koffie erbij. 

Donderdag genieten van een " eclair ". 

Een wandeling door de weide en tussen de bomen.  

Samen met Gust en Marcel de spel- en kookprogramma's  

en het journaal volgen. 

 

Rust zacht Gabriel. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liefdevolle herinnering aan 

 

Mevrouw 

Gabrielle De Wit 
 

Dochter van Louis (†) en Clotildis (†) De Wit - De Ruysscher 

 

Geboren te Zemst op 24 november 1941 

en te Mechelen in het A.Z. Sint-Maarten 

zachtjes ingeslapen op 23 april 2020. 



De familie dankt iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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