En op een dag volgen we weer dezelfde witte vlinder
Tellen we weer de blaadjes van dezelfde bloem

Als jij bij mij bent, vrees ik het einde minder

Het is zo goed als ik je voornaam noem
(Bert Broes-Miel Cools)

Diep bedroefd,
maar vervuld van zovele goede en mooie herinneringen

meld ik het heengaan van

Karel De Borger

Geboren te Leest op 5 maart 1944
en overleden te Kapelle-op-den-Bos in het WZC Akapella op 20 september 2019

Zoon van Pietfer () en Martha (1) De Borger - Van Rompa
Echtgenoot van Hilda Vankelst

De vitvaartviering rond zijn asurne zal plaats hebben in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos
op vrijdag 27 september 2019 om 10 uur.

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.

Zaterdag 19 oktober 2019 om 17.30 uur vieren wij
eucharistie voor de overledene in de hogergenoemde kerk.

Rouwbetuiging: www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be Bloemen, noch kransen.



