
 

 
 

 

Als ik niet meer zou leven  

en de roodborstjes komen weer  

geef die met de rode das  

een kruimel ter mijnen eer. 

Als ik jou niet meer kom danken  

omdat ik heel diep slaap,  

weet dan dat ik het probeer. 
     E. Dickinson 

 

 

 

Mevrouw 

Fransina Christina De Boelpaep 
 

 

Geboren te Hombeek op 30 januari 1934 

en zachtjes van ons heengegaan 

te Mechelen op 17 februari 2023. 

 

____ 

 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 

in de Sint-Jakobkapel, Stuivenbergbaan 141 te Mechelen 

op vrijdag 24 februari 2023 om 11 uur. 

 

Aansluitend volgt de bijzetting van haar asurne 

in het familiegraf op het kerkhof van Zemst-Laar, 

in intieme kring. 

 

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel 

vanaf 10.40 uur. 

 

     

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Haar echtgenoot 

  Marcel Cristiaens (†) 

 

Haar levenspartner 

  Wilfried Buelens (†) 

 

Haar dochter 

  Liliane Cristiaens (†) 

 

Haar lieve kleinkinderen 

  Jeremy & Suzy Herbosch - Versmissen 

  

 

 

 

Francine wil haar oprechte dank uitspreken aan 

  Anne Mies & Joris Meysmans (†) haar buren  

  die haar in alles bijstonden 

  Gert en Antoon Verreet haar trouwe huisartsen 

  Kirsten Jaques haar thuisverpleegster 

  De gemeenschap van Sint-Jakob 

   

 

 

Rouwadres 

  Azenstraat 2 - 2300 Turnhout 

Online condoleren 

  www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be  

 

    

 



 
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fransina Christina 
De Boelpaep 

 
1934 - 2023 


