Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,
het water gaat er anders dan voorheen.

De stroom van een rivier hou je niet tegen,

het water vindt er steeds een weg omheen.
Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.

Om hem dan glad en rond gesleten,

te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Bram Vermeulen




De familie dankt u voor uw aanwezigheid,

troostend woord of uw stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45
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Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Elsa Ceuppens

Weduwe van Jean Caverneels

° Hombeek op 11 maart 1929
t Mechelen op 12 november 2018



