
 

 

Gisteren was het leven anders 

Gisteren wist ik het nog niet 

Kon ik de diepte nog niet voelen 

De diepte van dit groots verdriet 

 

Zomaar ben jij weggegleden 

Jij deed zoals altijd je ogen dicht 

Echter werd jij nu onthaald 

Door het prachtige gouden licht 

 

De leegte is niet te geloven 

Onwerkelijk is de werkelijkheid 

We staan verstild met lege handen 

Een afscheid voor altijd 

 

Woorden zijn er niet te vinden 

We hadden vandaag zo anders verwacht 

We zullen je met liefde blijven gedenken 

Tot ziens lieverd, rust zacht! 

 

     Je schatje Els 



 

 

Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 
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Liefste papa, 

We gingen nog zoveel doen. 

Veel te vroeg moest je gaan 

Ik ga je missen, maar ik weet  

zeker dat je over mij zal waken. 

Rust zacht ! 

   Je zoon Wannes 

 
 

 

† 

Dankbaar gedenken wij 
 

Johan Spoelders 

 

Partner van Els Lamberts 

Papa van Wannes Spoelders 
 

° Mechelen op 24 september 1973 

† Kapelle-op-den-Bos 20 januari 2023 

 

 


