Mama, jij hebt ons met mooie ogen

naar de wereld leren kijken.

Dat nemen wij ons leven lang mee

en dat geven we door aan onze kinderen.
Dank je hiervoor.

Het maakt hoe wij in het leven staan,
het maakt dat jij altijd naast ons staat.
Geef ons papa een dikke kus,

wat heb je hem gemist en wat zien wij jullie graag.



Jouw gedicht: 'I'

Jef, Erwin, Katlijne, Raf, Annemie, Walda, Michel,

Joost, Natalie, Stefan, Ann, Elien, Gert-Jan, Marlies,

Michiel, Lisa, Daan, Anneleen, Glenn, Charlotte, Dankbaar gedenken wij
Maxim, Thomas, Jonathan, Quinten, Anouk, Joran,

Judith, Wietse, Joachim, Yana, Kasper, Vincent, Simon,

Mathijs, Lauren, Mon, Janne, Godelieve Verholen

.. schrijven we voor altijd verder.

Echtgenote van Jozef Heldensf

Wij danken iedereen voor de steun, ° Kapelle-op-den-Bos op 21 oktober 1939

1 Bonheiden op 16 december 2025

een troostend woord, een stil gebaar.
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