
Ma, bomma 

 

Je levenslust was groot 

eigenlijk wilde je nog niet dood. 

Je wou wel honderd jaar worden 

als die benen nog maar mee konden. 

Je was zo'n fiere vrouw 

om hulp vroeg je niet gauw. 

Hierdoor was wat je zei vaak anders dan wat je bedoelde, 

maar wij wisten wel wat je voelde. 

Je hebt ons allemaal grootgebracht 

en je hield van ons allemaal met heel je hart. 

In je gloriejaren was je een sterke vrouw. 

Wees gerust, wie je hee! gekend, vergeet je niet gauw.  

Je was een baas, een held en een kapoen 

en je stond er voor ons allemaal op momenten die er toe doen. 

Ma, bomma 

Het vechten heb je uiteindelijk moeten opgeven, 

maar in ons hart blijf je voor eeuwig leven. 

Wij kunnen en zullen je nooit vergeten 

en aan de overkant zullen een aantal geliefden  

je met plezier opnieuw welkom heten. 

 

  je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
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° Zemst op 3 juni 1927 

† Zemst op 13 november 2018 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


