Liefste mama, ons dapper moeke, Mijn leven was hog lang niet af

Je pebt je strijd moedig gestreden. te horen dat ik weer kanhker had
Niemand weet wat je hebt geleden.
was dah ook een zware Slas.

A/ je pijinren Zjh Voorbjj.

RUSt Maar MaMma, je bent nu Vrj. Maar ondanks mijn geknok
Wij houden van jou en steuh van iedereen.
tot 3an de sterren en de maan, Kreeg ik te horen:
ZeIFs ha de dood “JU gaat spoedig heen.”
Zal deze liefde blijven bestaan. Niet de dood maakte mij banhg
Nelly Van den Bergh maar m’n allerliefste sChatteh achterlaten ...

Lieve echtgenote van [Miel Bernaerts

Liefste mama van Kathleen en Steven Liefs mama, dikke zoen moeke
Allerliefste moeke van Karlien, Govert, Stesse en Stiebe

Geboren te Mechelen op 1¢ februari 1950
Qverleden te Hombeek op ¢ februari 2020 Wij danken iedereen oprecht Voor de steun en het medeleven.



Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45




