Sjoeke, lieve papa, vake,

Je stond steeds klaar om anderen te helpen met je kennis,
weigeren kon je niet.

Je was een trotse, optimistische man met een warm
meevoelend hart.

Je vond steeds de juiste woorden en vertelde de meest
schitterende verhalen.

De laatste tijd heb je enorm gevochten.

Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons blijven.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.

Je wilde zo graag verder, maar verloor dit gevecht.

We zijn fier op jou en je leeft voor altijd verder in ons
mama en je kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
We doen er alles aan om jouw laatste wens

- een gelukkig lang leven voor ons mama -

in vervulling te laten gaan.

Bedankt voor alles!

Dikke knuffel van ons allemaal



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.
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Liefdevolle herinnering aan

De heer
Herman Wellens

Echtgenoot van Maria Keulemans
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