
Een mens kan het 

misschien wel leren 

dat sterven bij het leven hoort. 

Maar verdergaan  

zonder de liefste 

is als voor een boom 

die in één vriesnacht 

al zijn bloesemknoppen 

heeft verloren. 

 

    Kris Gelaude 

 

 

Liefdevolle herinnering aan 

 

MARNIK DELMOTTE 
 

14 maart 1945 - 26 juli 2019 

 
 

 

Echtgenoot van Gerda 

Papa van Jeroen,  Ellen, Sara en Lee 

Opa van Torre, Briek, Lars, Fien, Wannes, 

Annalou, Thomas en Jules 



________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

Wij danken u voor uw medeleven 

in woord en gebaar.  

Wij zullen nog vaak aan al die warmte 

terugdenken en het zal ons troosten. 


