Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg

Je wilde bij ons zijjn

De strijd was oneerlijk

En geheel onterecht

Je wilde nog graag verder
Maar verloor dit gevecht.

.I.

Liefdevolle herinnering aan
Mevrouw

Edith De Boeck
Weduwe van Frank De Wit (12005)

° Blaasveld op 27 april 1929
T Mechelen op 29 september 2019



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
froostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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