
 

Ons moe, ons moeke, 

 

Een moeder uit de duizend, een duizendpoot. 

Moeder, grootmoeder, overgrootmoeder met  

een hart van koekebrood. 

Beenhouwersvrouw, huisvrouw, kleren maken,  

koken, zingen in het koor, verhalen vertellen … 

Je kon het allemaal, we zijn je zo dankbaar,  

meer dan duizend maal. 

 

We zijn bedroefd, maar treuren niet. 

Je bent je tot het laatst bij ons gebleven. 

Een voorbeeld heb je ons mee gegeven. 

Warme en dankbare herinneringen blijven bestaan. 

Moe, moeke, je hebt dat goed gedaan. 

 

              Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Liefdevolle herinnering aan 

 

Mevrouw 

Paula Teughels 
 

Weduwe van Louis Slachmuylders  

 

° Hombeek op 28 mei 1923 
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