Mama, Bomma,

Beetje bij beetje moesten we je laten gaan.

We konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak pijn.

De mama van vroeger was je niet meer.

We zagen heel goed je stille verdriet.

Maar helpen konden we je niet.

“Me Lieveke”

Denk aan mij terug,

maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.
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