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In de bloei van je leven,
maar opeens viel het stil.
Mijn hart in 1000 stukken,
nog zoveel dat ik je zeggen wil.

En nu de stilte blijft,
en ik er maar niet aan kan wennen.
Het verdriet lijkt te overheersen,

en ik mezelf weer opnieuw moet leren kennen.

Een ouder met een kind tekort,
ver langs de sterren en de maan.
Een ouder met lege armen,
hoe moet ik verder gaan ?

Alles voelt anders,
omdat hiets meer hetzelfde is.
Met twee dingen voor altijd verder leven,
mijn liefde voor jou en het grote gemis.

Wij danken u voor uw ac&w 2Zi
troostend woord of stil gebaar.

ey

.

Allerliefste kleinste schat,

zo lief, zo teder, zo zacht.

Hoe moeten we nu verder?

.. o zonder jou?

We moesten nog zoveel samen doen,
We hadden nog zoveel plannen.

Ons hart is helemaal leeg nu dat jij er niet meer bent.
Alles doet ons aan jou denken,
want alles is jij en jij bent alles.

Voor altijd zal je verder leven in onze gedachten en hart,
voor altijd onze kleine held,

voor altijd je mama en papa.

Slaap zacht Julleke smulleke



