
 

 
 

Thérèse zong met het enige koor 

dat durfde optreden op de na-oorlogse IJzerbedevaart 

Zij schitterde als Annelie met het 

Renaat De Rudderkoor in de operette  

van Armand Preud’homme en Eugène De Ridder 

Zij bezielde mee de huwelijksschool van het Aartsbisdom 

Zij was mee contact-koppel van Marriage Encounter 

 

 

 

 

Marie-Thérèse Van Goethem 
 

Echtgenote van Leopold Van Campenhout 

 
Geboren te Mechelen op 27 januari 1926 

Overleden in het Woonzorgcentrum De Lisdodde 

afdeling De Zwaan op 17 februari 2021 

 

Onze dank gaat uit naar allen die goed voor haar hebben 

gezorgd en ons en haar hebben begeleid tijdens 

haar laatste levensdagen. 

Wij zijn de parochiepriester Jan Arnalsteen 

dankbaar dat hij haar gezalfd heeft. 

 

 

Rouwbetuiging 

 Familie Van Campenhout - Van Goethem 

 p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos 

Online condoleren 

 www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be  

 

 

 

 

 

 

We namen afscheid in familiekring in de Sint-Jakobkapel  

te Mechelen. 

Wilt u graag verwittigd worden voor de latere eucharistieviering, 

dan mag u dat melden aan guido.van.campenhout@telenet.be 

 

 

Toegewijde Echtgenote van       

  Leopold Van Campenhout 

 

Lieve Moeke en Oma van    

  Guido Van Campenhout en Agnes De Swerdt 

   Marijke en Matthias, Axelle 

   Geert en Pauline, Vinz en Ellis 

  Gerlinda Van Campenhout en Johan Vandenbranden 

   Toon en Laura, Felix 

   Karen 

   Bert en Ann-Sophie 

  Hildegard Van Campenhout en Willy De Herdt 

   Hendrik en Dorothy 

   Maarten en Elise 

   Stijn 

   Mei Lin en Quinten 

  Lieve Van Campenhout en Bert Verduyn  

   Wim en Patty 

   Nele 

 

Zus en schoonzus van  

  Michel (†) en Lisette (†) 

  Jenny en André (†)  

 

Schoonzus van 

  Roger (†) en Greta (†) 

  Marie-Louise (†) 

  Rita en Ward (†) 

 

De families Van Goethem, Van Campenhout, Dupont en Barbé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marie-Thérèse Van Goethem 
 

° 1926  -  † 2021 

 
 
 
 
 

 

Ons Moeke, ons Oma, 

 

In de jonge jaren spelen als kindeke Jezus 

in ‘en waar de ster bleef stille staan’ 

Zingen in de Chiro met veel enthousiasme  

voor de meisjes en het gewest 

Annelie vertolken in ‘op de Purperen Heide’ 

De liefde vinden in het Renaat De Rudderkoor 

Een vrolijk lied tijdens het uren breien  

voor haar man en de kinderen 

Zingend stappen met Vava in de bergen 

en op Vlaamse wegen 

Altijd zorgen voor haar gezin en een ander 

Een bezoekje en een vriendelijk woord 

voor de  zieken uit de buurt 

Met veel toewijding een lied voor Maria 

in de basiliek van Hanswijk 

Zingen in verschillende parochies en bij Okra 

en altijd met zachtheid en een twinkel in de ogen 

Zingen maakte ons en ook haar leven blij 

ook als ze zelf de woorden niet meer vond 

 

Zingend en dankbaar nemen we afscheid 

van ons Moeke 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek - Mechelen Tel. 015 20.40.45 


