Liefste vrouw, moeder, oma, mémé,

Zoveel herinneringen samen, zoveel gelachen,

af en toe geweend, zoveel gedaan ...

En toch nog zoveel dat we wilden delen met jou
en je wilden vertellen.

Je was een harde werker, een froostende schouder,
een sterke madam, die tot de laatste minuten
gevochten heeft voor haar familie.

We nemen afscheid met een fraan,

maar met een gerust hart,

omdat we weten dat je eindelijk

de verdiende rust gevonden hebt.

Wij krijgen er hier een schitterende nieuwe ster bij,
die mee over ons waakt.

Slaap zacht ... Zoals je weet ... we zien je graag!
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Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Bernadette Van Hoorebeeck

De familie dankt iedereen

voor de geboden steun, Echtgenote van Edmond Feryn

troostend woord of stil gebaar. ° Londerzeel op 13 mei 1938
T Bonheiden op 23 september 2020
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