Gisteren nog volop genietend van het leven en vandaag ons totaal
onverwacht en sneller dan het licht ontnomen.

Vol onbegrip en ongeloof blijven we achter.

Je stond altijd en voor iedereen klaar,

je zorgde steeds voor een lach op de gezichten.

Bij jou zijn was altijd fijn.

Je was een moeke om onbeschrijflijk fier op te zijn.

Altijd was je er voor ons, om te luisteren, te steunen en te helpen
waar nodig, ook al had je het zelf soms moeilijk.

Tijdens de ziekte en de laatste jaren van ons vader leefde je wat
teruggetrokken om er voor hem te zijn en te verzorgen, maar na
zijn overlijden bloeide je weer open en kon je stap na stap terug
van het leven genieten.

Moeke, mama, bonneke, Wiske... .

Allemaal hele mooie namen hoe iedereen jou kende en zal blijven
herinneren.

Nu je er niet meer bent, blijven we achter met een onbeschrijflijk
grote leegte en groot verdriet.

We gaan je allemaal enorm missen maar we dragen je voor altijd

mee in ons hart.



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

froostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
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