
In mijn hart blijf ik dankbaar voor wat je was.  

Dankbaar voor de voetstap die je achterliet. 

Dankbaar voor al die kleine en grote dingen. 

In mijn hart blijf je voor altijd bestaan. 

Aan dat plekje in mijn hart komt niemand aan. 

† 
 

Liefdevolle herinnering aan 

 

Mevrouw 

Coleta Van Beersel 
“Leta” 

 

 

Geboren te Duffel 19 februari 1931 

en zachtjes naar de Vader weergekeerd 

te Hombeek in de residentie Longaevitas op 12 mei 2020 

gesterkt door haar geloof en het ziekensacrament. 

 



De familie dankt iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 
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