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Liefdevolle herinnering aan

De heer

René Van Cauter
Weduwnaar van Aline De Prins (12003)

° Kapelle-op-den-Bos op 11 september 1928
T Kapelle-op-den-Bos op 22 april 2020

Lieve Opa,

Een briefje schrijven of kort bellen,

na deze coronagekte zouden we elkaar nog zoveel vertellen...
Ook jij was nog niet klaar om het leven te laten.

Vechtend tot het einde om ons niet zonder afscheid te moeten
achterlaten.

Onze “pater familias” in hart en nieren.

Steeds uitkikend naar een feestje of iefs anders om te vieren.
Ne goeie Leffe met een “kazeke” was waar je van genoot

en dankbaar om alles, wat het leven je bood.

Want ondanks alle tegenslagen, stond je zo positief in het leven
en heb je ons ontzettend veel liefde, vreugde en vriendschap
gegeven.

Je strenge blik, je droge mopjes en je zachte karakter zijn
één van de zovele dingen die we zullen missen,

maar een grote glimlach verschijnt op ons gezicht

bij de terugblik naar al onze belevenissen.

Elk van ons is trots en fier om een stukje familie
van je te mogen zijn.
Uit het oog, maar voor altijd in ons hart.

Liefs
Je kleinkinderen en achterkleinkinderen



De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,

froostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Vader, opa, grote opaq,

Zoveel woorden die niet zijn gesproken.

Zoveel leed dat niet is gedeeld.

De laatste weken dat we de pijn niet konden delen.
Een laatste zwaai daar aan dat raam.

Het doet ons pijn.

Maar in ons hart zal je er voor altijd zijn.



