
 

Soms denk ik terug aan vroeger 

Aan de mensen die ik heb gekend 

En aan de dingen die we samen deden 

Of soms aan een speciaal moment 

 

Soms denk ik terug aan de tijd 

Toen ze hier nog bij me waren 

Waarin ik ze nog niet miste 

Of aan alle mooie jaren 

 

Die we samen mochten beleven 

Met een lach en met een traan 

En dan ben ik zomaar even blij 

Dat herinneringen bestaan 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

Liefdevolle herinnering aan 

Lena Van Uffel 
 

Weduwe van Willy Verbeeck 

 

° Mechelen op 5 mei 1952 

 † Vilvoorde op 22 januari 2020 


