In Gods handen ben je veilig,

in ons hart blijf je voor altijd.

Je hebt je weg naar het Licht gevonden.
De Heer is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets. (Psalm 23)

God zag dat je moe was en riep je thuis.
In vertrouwen laten we je gaan,

in geloof houden we je vast.

"Moge je rust vinden, lieve zus,
en moge je ziel vrede kennen"



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Wij danken u voor uw aanwezigheid, | La u ra GOOIa erts

troostend woord of stil gebaar.

Geboren te Perk op 17 maart 1939
en te Mechelen in AZ Sint-Maarten
zachtjes van ons heengegaan op 12 januari 2026,
voorzien van de Sacramenten der Zieken.
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