Pa, vake, peter,

In stilte heb je ons verlaten,

stil... zoals je altijd was.

Een man van weinig woorden

maar hulpvaardig waar het nodig was.
Je stelde geen hoge eisen aan het leven,
je nam de dag zoals hij kwam

en maakte er dan het beste van.

Nu moeten we afscheid van jou nemen
en dat besef doet pijn.

Want zoals het gisteren was,

zal het morgen nooit meer zijn.

Toch zijn we dankbaar om wat je ons hebt gegeven.
Je blijft in onze gedachten verder leven!

We zullen je missen!

Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



Dankbaar gedenken wij

René Broothaers

Wij danken iedereen Weduwnaar van José Booghmans (12016)

d bod
voor de geboden steun, ° Londerzeel op 14 maart 1940

een troostend woord of een stil gebaar. T Ramsdonk op 27 februari 2025
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