Flor,

Uw nieuwe leven na de school heeft jou beroerd

en werd gedreven door het tij

in ‘t woelig schip dat ons vervoert

met ups en downs die gaan voorbij.

Zoals vader werd jij veekoopman waarna een diepvriesbaan.

Dan kwam met vrouw en kinderen jouw zomertijd.

Jij schalkse man werd nu de stuurman van het schip.
“Ter Kroningen” werd herschapen tot uw paradijs

en noodde vrienden en familie voor een fijne zomertrip.
Dit waren dingen die niet overgaan.

Toen kwam de tijd die omkeer bracht.

Uw jongste zoon, dit tedere kind, werd jullie grootst verlies,
terwijl jij zieke lieve echtgenoot en pa, dankbaar en zonder klacht,
gedragen werd door Godelief en kroost in diep verdriet.

Hoe echte liefde drijft en blijft ook na de dood bestaan.




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
froostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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Zoals de dag in de nacht verdwijnt,
zo stil ben je van ons heengegaan.
Met in je handen parels

van eenvoud en liefde.

Vaarwel...

_I.

~ Liefdevolle herinnering aan

Flor Schipman

Echtgenoot van Godelieve Hellemans

° Hingene op 29 mei 1933
Tileestop 17 okiober 2019



