
 

 

 

 

 

 

Melipark, Brussel 1976 

 

 

 

 

Olaf 
1942 - 2025 



Liefdevol aandenken aan 

 

Olaf Vandewalle 
geboren te Roeselare op 29 juni 1942 

zachtjes ingeslapen op 8 augustus 2025 

 

 

Op Olaf’s verzoek vond het afscheid plaats in besloten kring, 

zoals hij geleefd heeft, eenvoudig, met weinig woorden en in de luwte. 

 

 

Bedankt voor uw medeleven, troost en steun. 

Marie-Lou, Klaus, Barbara 

 

 

 

 

 

Les vieux ne meurent pas 

Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps 

Ils se tiennent la main 

Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant 

Et l'autre reste là 

Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère 

 

        - J. Brel - 


