Hey Luc,
Samen met Saskia, je familie en vrienden
had je een mooi leven.
Je hebt heel hard gewerkt en ontelbare kilometers
afgelegd met uw vrachtwagen...
maar nu is je tijd daar....
Laat je nu maar gaan op de golven van de zee,
je favoriete plek bij uitstek!

We denken aan je zoals je was,

temand zonder veel poespas
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,\/ - o maar vooral betrouwbaar en een echte Bourgondiér.
uc an y Je ziekte veranderde je helemaal,
1960 - 2025 we moeten je nu laten gaan...

vaar-wel Luc






