
   

 
 

Het leven is als sneeuw    

je kunt het niet bewaren. 

Troost is dat jij er was 

uren, dagen jaren. 

  Herman Van Veen 

 

 

DE HEER 

Willem Geets 
 

Echtgenoot van Maria Sleyp 

 

Geboren te Zemst op 27 maart 1929 

en te Mechelen in het A.Z. Sint-Maarten 

van ons heengegaan op 17 mei 2019. 

 

Lid van OKRA en Ziekenzorg te Muizen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve, lieve peter, 

 

Je lichaam is verast 

en je ziel is in de hemel, 

maar al mijn herinneringen aan jou 

blijven altijd bij mij! 

   Clara 

 

 

Liefste peter, 

 

Ik weet nog goed dat ik vroeger altijd bij jullie bleef  

slapen, al was het maar voor een nachtje, het was  

altijd fijn. Ik zal er met veel plezier aan blijven 

terugdenken. 

   Heleen 
 

 

 

Peter, 

 

Ook al verstond ik je niet goed, 

je was wel heel lief. 

Ook al herinner ik het me niet helemaal, 

ik weet dat je handig was. 

In mijn kast ligt een mooi geborduurde zak, 

die jij speciaal voor mij maakte. 

Dat was heel handig van je 

en ook heel lief. 

   Jorunn 

 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 
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