
 

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed 

als je iemand die je lief hebt verliezen moet 

De lege plek, het doet zo’n pijn 

maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn 

 

      je dochter en je kleindochter 

 

 

 

 

Liefste Va, 

Als ik naar de hemel kijk 

Dan duw ik alle wolkjes opzij 

Daar schijnt altijd de zon 

en ik denk aan jou en jij ziet mij 

 

     Robbie 



Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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° Leuven op 3 december 1930 
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