Strijdvaardig, tot het eind.
Willy dat is het eerste wat
het kankerbeest je af nam.
Je kwam thuis en zei me
nu kan ik geen 100 km
meer fietsen, dan was
het 80 km, 60 km, 40 km.
Je ging naar de dokter
en het verdict was:
Je bent een zware kankerpatiént.
Samen hebben we dat moedig
verwerkt in positieve zin.
En elke dag dat we nog samen
waren was een gelukkige dag.
Je droge humor die je altijd had ,
was er tot de laatste dag.
Dag lieveling
Je Vifke.
Je zoon Gerrit en een
pootje van Pucky.




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.
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