
Al hield je nog zoveel van het leven,  

je had het niet in eigen hand. 

Ongevraagd moest je het verlaten 

en wij staan machteloos aan de kant. 

 

 

 

 

 

 

   Je hebt ons alles geleerd, 

behalve hoe we zonder jou verder moeten. 

Dankbaar voor wie je was,  

verdrietig dat je er niet meer bent. 

Va, jouw taak hier is voldaan, 

 je hebt het goed gedaan. 



 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

uw troostend woord of stil gebaar. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

 

Liefdevolle herinnering aan 

 

De heer 

Dolf Peeters 
Weduwnaar van Maria Keulemans (†2024) 

 

° Leest op 15 februari 1932 

† Mechelen op 14 april 2026 

 


