Papa, bompa, altijd daar,

voor een babbel en een warm gebaar.
Op je bankje in de zon,

waar het leven rustig verder kon.

Tussen bloemen en vogels die fluiten,

kon jij het geluk in stilte besluiten.

We denken aan jou met een lach en een traan,
want zo’n mens laat je niet zomaar gaan.

Dank je voor je warmte, je tijd, je liefde,
we dragen je mee, elke dag van ons leven.




Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

troostend woord of stil gebaar.
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