Mia,

Vandaag ben je heengegaan na een moeilijke tijd van hoop
en ontgoochelingen. Wat was je moedig en volhardend!

Je verlaat je geboortehuis, je erf, je warme thuis waar je zo
mee vergroeid was ... maar je geest blijft hier achter.

De geur van brandend hout en versgebakken brood zal blijven
hangen in de straat en altijd verbonden zijn met jou...

Wij, die achter blijven, nemen je levensmoed, je optimisme,
je spontane hartelijkheid voor altijd mee.

Bedankt voor uw mooi eenvoudig voorbeeld.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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MEVROUW
Mia Keuleers

Echtgenote van Jef Van Doren

Geboren te Hombeek op 3 januari 1942
en thuis op het Heike
van ons heengegaan op 3 mei 2019,



