WAT KOMEN ZAL

Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten
dan voel ik dat er een diepe stilte komt

en in die stilte zal ik je ontmoeten

en telkens weer zal ik je tegenkomen.

We zeggen veel te gauw: het is voorbij.

De dood heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei;

ik zal nog altijd grapjes met je maken.

We zullen samen door het landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken

raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Bedankt dat je er altijd voor ons was.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.
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