Je was geen man van grote woorden

Je ging altijd je eigen weg

Je had nog zo graag veel langer

op het veld gestaan of rondgereden

om een praatje te kunnen maken

Over de meeste zaken had je een uitgesproken
mening die je luidruchtig liet horen

Je leefde een zeer eenvoudig leven

waarin uw geloof en uw familie

zeer belangrijk waren

We zullen je missen

Rust zacht, Jokke.




Wij danken iedereen

voor de geboden steun,

.I.

Dankbaar gedenken wij

Georges “Jokke” Verbruggen

froostend woord of stil gebaar.
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