
Liefste peter, 
 

Afscheid nemen is moeilijk 
maar je hebt genoeg gevochten. 

In onze ogen blijf je voor altijd 
die sportieve wandelaar in 

die prachtige bergen 
en de beste peter die 

we ons ooit konden wensen. 
 

Bedankt voor alles 
wat je voor ons hebt gedaan. 

We gaan ons best doen 
om je trots te maken en 

zullen zorgen voor elkaar, 
zoals jij altijd voor ons deed. 

We gaan je enorm hard missen. 
 

Heel veel liefs. 
 

Yoni, Kyan, Anke en Jonas 

In “Cordon”, jij steeds voorop 

Leidend, veilig naar die top 

Moeilijk spoor, vol hindernis 

Rust nu, Daar waar Boven is 

 
Aandenken aan 

 

Alfons Dens 
 

Weduwnaar van Maria Van den Bergh  

Levensgezel van Mieke Van Borm 

 

° Breendonk op 21 april 1942 

† Bonheiden op 16 maart 2020 

 
 

De familie dankt u voor uw medeleven. 




