
 

Met verdriet, maar ook met diepe dankbaarheid nemen wij  
afscheid van Rik. 
  
Een man van principes, streng maar rechtvaardig, 
rechtuit en zonder omwegen. Achter die sterke buitenkant  
schuilde een groot hart voor wie hem dierbaar was. 
  
Hij was een harde werker, altijd bezig: op zijn werk en thuis,  
waar hij met zorg en trots zijn tuin onder handen nam. 
 
Zijn leven stond in het teken van zijn familie. 
Als toegewijde echtgenoot, vader en (over-) grootvader genoot  
hij van de kleine en grote momenten samen: familie-uitstapjes,  
korte vakanties met de (klein-)kinderen, de vele feestjes  
die hij met volle overtuiging gaf of meevierde. 
  
Zijn kracht, eerlijkheid en warmte blijven in ons verder leven. 
We zullen hem missen. 
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Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 
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Wij danken u voor uw aanwezigheid,  

troostend woord of stil gebaar. 

  

 

 
 

 

† 

 

Liefdevol gedenken wij 

 

De heer 

Hendrik De Wael 
 

Echtgenoot van Joanna Van Corenbergh 
 

° Nieuwenrode op 17 april 1931 

† Nieuwenrode op 5 april 2026 


