
Liefste Bonneke 
 

Jij was onze ijverige bij: 
altijd aan het werk 
meestal voor een ander. 
Je hield van schoonheid en muziek, 
kon toveren met je handen: 
nu eens een sprookjestuin, 
dan weer magisch naaiwerk, 
vol verrassende details. 
 

Een fiere dame was je, 
een fontein van energie. 
Dit was je levensfilosofie: 
je beleefde elke dag 
alsof het je laatste was. 
Je was thuis in vele talen 
en je genoot van verre reizen 
en de strelende warmte van zonnestralen. 
 

Tot op het einde bleef je een gulle gever, 
boordevol plannen, dronken van ideeën. 
En plots, … gaf je alles uit handen. 
 

Maar in ons blijft je vuur branden, 
die twinkel in je ogen en 
die niet te blussen levenslust. 
 

Liefste Bonneke, goede reis en veel liefs van ons allen. 

 

 

† 
 
 
 

Liefdevolle herinnering aan 
 

 

Louise De Winter 
 

Echtgenote van Jan Steenackers 
 

 

geboren te Minne-Dindin (Ethiopië) op 2 juni 1930 
en overleden te Jette op 20 mei 2019 

 

 

 

De familie dankt u voor uw steun en medeleven  
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