Liefste Wiske , Mama en Bonneke

We zouden de sterren van de hemel willen plukken.
Maar dat zal ons nooit gaan lukken.

We zouden ze bewaren, diep in onze harten.
En die van jou houden we dan stiekem apart.

Die zouden onze ogen weer doen stralen.
En het allerbeste in ons naar boven halen.

Zolang jouw sterretje licht blijft schijnen.
Zal onze liefde voor jou nooit verdwijnen.

Bonneke,

Bedankt voor de mooie, warme tijden
en de blijvende herinneringen.

Je was een geweldig Bonneke voor ons.
We zullen je missen.

Slaapzacht Bonneke.




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.
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