
 

De vogels fluiten gewoon door. 

En wij, wij snappen het allemaal wel. 

Ons verstand zegt : “ het is goed zo”. 

Maar wat we voelen is anders, 

om wat er was 

en nooit meer terugkomt … 

 

ons moeke 



Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

een troostend woord of een stil gebaar. 

 

 

Het is onmogelijk om iemand te vergeten 

die zoveel gaf om te herinneren. 
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Liefdevolle herinnering aan 

 

Mevrouw 

Paula Diddens 
Weduwe van Louis Vercammen (†2009) 

 

° Leest op 13 december 1934 

† Zemst op 10 juni 2022 


