
 

“A memory is a photograph 

taken by the heart to make a 

special moment last forever” 

 

 

 

Mevrouw 

Ghislaine Van Vossel 
Weduwe van Eduard Igo (†1985) 

 

Geboren te Mortsel op 30 juni 1939 

en thuis te Leest in haar zorgwoning 

zachtjes overleden op 24 februari 2024. 

 

Omarmd door haar dochter & naaste familie. 

Levensgenieter “Queen van Leest” 

 

______ 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 

in de Stedelijke Aula, 

Ziekenbeemdenstraat 4 te 2800 Mechelen 

op zaterdag 2 maart 2024 om 10.30 uur. 

 

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid. 

 

Samenkomst vanaf 10.15 uur. 

 

Nadien zal haar asurne bijgezet worden in intieme familiekring 

in het familiegraf op de begraafplaats van Edegem 

 

 

 

 
 

 

Zij leeft verder in het hart van 

  

Carl en Annick Eeckelaerts - Igo 

 haar dochter en (lievelings) schoonzoon 

 

Aïsa en Kiara Eeckelaerts  

 haar twee oogappels 

 haar alles 

 haar kleindochters 

 

Zij leeft nu verder bij 

 

Eduard Igo † 1985  

Aldo Igo † 1992  

 haar lieve echtgenoot 

 & zoon 

 

De families Van Vossel, Igo en Eeckelaerts. 

 

Met dank aan Thuiszorg Carpels in het bijzonder Mieke,  

Viviane, Bram, Annick en Anja, Ferm Thuiszorg in het bijzonder 

Marijke en Isabelle, huisarts Kristof Peeters, kinesist Kwinten &  

het DVC Dagcentrum Hanswijk in het bijzonder Mies,  

Caroline en de chauffeurs Peter, Luc en Nele,  

haar mateke en vriendin Jeannine voor de liefdevolle zorgen. 

 

 

Rouwbetuiging 

  Familie Eeckelaerts - Igo  

  p/a Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos  

Online condoleren 

  www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s not what we have 

in life that matters, 

it’s WHO we have. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Mechelen-Hombeek - Tel. 015 20.40.45 

You can’t heal the people you love. 
You can’t make choices for them. 
You can’t rescue them. 
 
You can promise that they 
won’t journey alone. 
You can loan them your map. 
But this trip is theirs. 

 
Laura Jean Truman 


