
 

Ik heb een vrouw gekend, 

wat was zij sterk. 

Altijd was zij bezig, 

altijd aan het werk. 

 

Ik heb een vrouw gekend, 

die vol met liefde zat, 

die altijd dankbaar was 

en zoveel levensvreugde had.  

 

Altijd stond ze voor ons klaar, 

daarvan genoot ze met volle teugen. 

Haar liefde en zorgzaamheid 

zal ons altijd blijven heugen.  

 

Ik heb een vrouw gekend 

die ik nooit zal vergeten.  



Ogen spraken krachtig 

Handen gaven rust 

Woorden waren eerlijk 

Een hart vol levenslust 

Maar die allermooiste sterren 

Ook die moeten soms gaan 

te groot voor dit leven 

Door naar een nieuw bestaan 

    Lief leven 

 

 

De familie dankt iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

† 
 

Liefdevolle herinnering aan 

Mevrouw 

Gerarda Verlinden 
Weduwe van Henri Meysmans (†1994) 
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