Nooit was iets te veel,

je bezat zoveel liefde

en wij kregen allemaal ons deel.

Er valt nu een groot gat,

op de plaats waar eens

mijn dierbare vrouw, mijn moeder en ons Bon zat.
Je blijft altijd in onze harten voortbestaan,

ook al is het erg moeilijk

om nu zonder je verder te gaan.
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Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Wij danken iedereen Jea n n | ne Ra nSC| U | n

voor de geboden steun, Echtgenote van Willy Robijn
troostend woord of stil gebaar.
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