
 

Didier, 

 
Je leefde graag je eigen leven. 

Telkens reed je naar Mariekerke, naar je geliefde 

Karine.  Op zondagmorgen gingen jullie samen 

naar de markt in Heist-op-den-Berg. 

Met uw tractor tufte je naar de Wolvenweg. 

Je was een bezige bij tussen de bijen. 

De laatste drie jaar bepaalde ziekte uw leven. 

Je vertrouwde er steeds op dat je ging genezen, 

je had nog zo veel plannen. 

Sneller dan gedacht ben je vorige week  
stilletjes van ons heengegaan. 
Slaap zacht Didier en doe onze Va  
daarboven de groeten. 
     
  Karine, je moeder, zus en schoonbroer. 



__________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

Wij danken iedereen 

voor de geboden steun, 

het troostend woord of stil gebaar. 

† 
 

Dankbaar gedenken wij 
 

De heer 

                
 

Partner van Karine Huyck 

Zoon van Marcel Van Moer (†) en Yvonne Van Herp 

 

° Willebroek op 13 april 1962 

† Bornem op 22 juni 2022 


