De nazaten

Soms, nachten lang, zijn er signalen;
een raadselig zoeken en ontwijken;
ik kan de zin niet achterhalen,

kan geen verbinding meer bereiken.

Vervreemd ben ik van hen, verlaten,
de verzen die mij zijn geboren:
kinderen die niets laten horen,

met wie men in de droom blijft praten.

Maar als ik, wereld, lig verslagen,
dan zullen zij er zijn, mijn zonen,
om als een wacht, die stille dagen,
rond mij onder mijn dak te wonen.

Ida Gerhardt



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,

troostend woord of stil gebaar.
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