
 

Nooit klagend, nooit vragend 

 haar lasten in stilte dragend 

 haar handen hebben voor ons gewerkt 

 haar hart heeft voor ons geklopt 

 haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht 

 

† 
 

Liefdevolle herinnering aan 
 

Mevrouw  

Francine Juliens 
 

Weduwe van Jan Buelens (†1999) 
 

Geboren te Zemst op 3 december 1927 

en te Zemst in het WZC “Releghem” 

zachtjes van ons heengegaan op 22 december 2020, 

gesterkt door haar geloof. 



 

 

 

 

 

 

 

De familie dankt iedereen 

voor de geboden steun, 

troostend woord of stil gebaar. 
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