
 

 
 

     
 

Toen ging zij naast hem liggen 

en fluisterde met een glimlach: 

'Ik hou van jou tot aan de maan - EN TERUG.' 

  768 800 km!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Blijvend aanwezig in ons hart nemen we na een moedige 

strijd veel te snel afscheid van  

 

Nick Van den Sande  
 

geboren te Mechelen op 20 september 1967 

en thuis overleden op 14 maart 2022 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 

in de parochiekerk Sint-Niklaas te Leest 

op zaterdag 19 maart 2022 om 14.00 uur. 

 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 13.30 uur. 

Bloemen noch kransen.  

 

 

 

 
   

 
 
 
Partner van  
  Jan Casteels  
 
Omie van  
  Steven Toye en Sarah Casteels  
   Elena, Sienna en Nathan Toye Casteels  
  Pieter Embrechts en Laura Casteels 
   Jasper en Lieze Embrechts 
 
Dochter van  
  Cois Van den Sande (†) en Bertha Keulemans  
 
Zus en schoonzus van  
  Paul Vissers en Rit Van den Sande  
  Chris Van den Sande en Ann Goovaerts  
  Bart Van den Sande en Isabelle De Bleeker  
  Nicolas Van Vijnckt en Else Van den Sande  
 
  Jos Casteels en Nicole Ruymbeke  
  Theo Casteels en Céline Liekens 
  Mia Casteels 
  Victor De Maeyer (†) en Anne Casteels  
  Lieve Casteels 
 
  en hun kinderen en kleinkinderen  
 
De families Van den Sande, Keulemans, Casteels en Slachmuylders  
 
Onafscheidelijke vriendin van 
  Kristel, Els, Marina, Lief, Stinne, Chris en Ann 

 
Met dank aan prof. Jan Van Meerbeeck en Sisca Kohl,  
dokter Dominique De Bal, dokters Michaël en Dominique Deruyver 
voor de begeleiding tijdens haar ziekte.  
 
De bijzetting in het columbarium geschiedt in intieme kring.  
 
Rouwadres: Kouter 71B te 2811 Leest  
Digitaal condoleren via e-mail: nickvandensande@hotmail.com  



 


