
 
 
 

Stil ben je van ons heengegaan. 
Je hebt altijd voor ons klaargestaan. 
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven, 
zo was je leven. 
Je was een schat voor ons allen. 
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen. 

 

 
 

 
 

Mevrouw 

Linda Kerremans 
 

Weduwe van Luc De Donder (†2013) 
 

Geboren te Ramsdonk op 30 mei 1957 

en in het A.Z. Sint-Maarten te Mechelen 

zachtjes overleden op 29 januari 2026. 

 
_________ 

 
 

Zij leeft verder in het hart van 
 
Jeroen De Donder haar zoon 
 
Gerda Kerremans & Luc Van Praet 

  Lies Van Praet & Gunter Goossens,  

   Robbe ‘haar Fiston’ 

Freddy Kerremans  

 haar zus, broer en schoonbroer 
 
 
Delen mee in hun verdriet  

neven en nichten van de families Kerremans, De Donder, Troch & Ceulemans. 

 

We geven u de gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum De Wit Sonja, 

Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos, 

op dinsdag 3 februari 2026 tussen 19.30 uur en 20 uur. 

 
Haar asurne zal een plaatsje krijgen in de warmte van haar gezin. 

 
Rouwbetuiging 

  Familie De Donder - Kerremans 

  p/a Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos  

Online condoleren 

  www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be  
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