Sterven doe je niet ineens,
maar af en tfoe een beetje
en adlle beetjes die je stierf,
'tis vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beefje toe.
T. Hermans

“Liefste oma, je blijft voor altijd in ons hart. Rust zacht”
Je sjoekes




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
froostend woord of stil gebaar.
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Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Cecile Van der Elst

Echtgenote van Richard Clerbout

° Beigem op 16 maart 1945
T Mechelen op 6 oktober 2019



