Liefste moeke,

Nooit was je iets teveel.

Je bezat weinig woorden, boordevol liefde,
daarvan kregen we elk ons deel.

Ongewild en onverwacht ging je van ons heen.
Het doet pijn want je was een moeke gelijk geen één.
Er was nog zoveel te doen, zoveel te geven,
helemaal niet klaar met het leven.

Waarom jij ?

We zullen het nooit weten,

je heel erg missen maar nooit vergeten.

Al wat overblijft is verdriet en pijn,

het is dat het zo moest zijn.

We denken dat vake nu op je wacht,

ga nu maar en slaap zacht.

Je kinderen en kleinkinderen




Wij danken u voor uw aanwezigheid,
froostend woord of stil gebaar.
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