
Een moeder blijft steeds dichtbij. 

Al haar liefde leeft voort 

in haar kinderen 

en kleinkinderen. 

 

† 
 

 

Mevrouw 

Suzanne De Witte 
Weduwe van Emiel Vermeulen (†2001) 

 

Geboren te Drongen op 22 december 1930 

en te Kapelle-op-den-Bos in de residentie Paaleyck 

zacht ingeslapen op 30 september 2021. 

Lieve mama, 

 

Ga nu maar terug naar papa. 

Hij wacht op je. 

Dat jullie nu voor altijd terug samen zijn 

maakt ons heel gelukkig. 

We leerden van jullie beiden wat 

echte liefde is. 

 

Karinne en Ann 

 

 

De familie dankt u voor uw blijken  

van deelneming in hun rouw. 
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